
Orde van dienst 
 

Zondag 18 februari 2024 

10.00 uur 

 

Eerste zondag van de Veertigdagentijd 
  Wat heb je nodig? 

 

           Ontmoetingskerk te Rhenen 
 

Voorganger   :  ds Peter Breure 
Orgel         :  dhr Dick Nauta 
 
We verstillen … 

 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: Lied 536:1,2,4 Alles wat over ons geschreven is (staande) 

 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
 
v. De Eeuwige zal bij u zijn! 
g. De eeuwige zal u bewaren! 
 
v. Onze hulp is in de naam van die ENE 

g. Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v. die trouw blijft, telkens weer, 
g. en niet opgeeft wat hem voor ogen staat: 
    een wereld waar liefde woont.  
 
v: Eeuwige, wij staan hier voor U, 
    met ons geloof en onze twijfel, 
    met onze kracht en onze zwakheid, 
    met onze vreugde en ons verdriet. 
g: Heer, behoed ons, keer ons naar u toe 
    en schenk ons de adem van uw geest. Amen.       (we gaan zitten) 

 
Bij de schikking: 
‘De HEER richtte zich tot mij …’ (Jeremia 1:4) 
 
In Jeremia staat beschreven hoe God bij de roeping van Jeremia hem een 
amandelboom aanwijst. De amandelboom is de eerste boom in het 
Midden-Oosten die na de winter bloeit.  
 



Geroepen als profeet 
zoals bloesem 
de lente roept. 

Luister 
nieuw bewustzijn. 
 
Zingen: Lied 982: 1 In de bloembol is de krokus 
           
Kyriegebed: acclamatie 368d 
 
Gebed van de zondag 
 
Moment voor jong en oud  
 

Kinderlied: Veertig dagen (melodie lied 539) 
Veertig dagen duurt de reis 
naar het feest van Pasen. 
Ga de weg die God ons wijst, 
Hij brengt mensen samen. 
 
1 Engelen in de woestijn 
zullen voor je zorgen. 
Zo zal God dicht bij je zijn 
elke nieuwe morgen. 
 

Lezing uit het Eerste Testament: Genesis 9:8-17 
 

Zingen: Lied 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen 
 
Lezing uit het Tweede Testament: Marcus 1:12-15  

        Petrus 3:18-22 
  

Zingen: Lied 927 Ik vergeet nooit de mens die ik maakte 
 
Overweging  
 

Muziek 
 

Kinderen (en JOIN) weer in ons midden 
 
We luisteren naar SELA - Wanneer wordt het waar (vanaf 2:16) 

https://www.youtube.com/watch?v=3puJXA2BLrU  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3puJXA2BLrU


In memoriam Bram van den Berg 
 
In memoriam Co Veltman 

 
We zingen: Lied 695: 1 Heer, raak mij aan met Uw adem 
(ook gezongen in de dankdienst voor het leven van Bram van den Berg) 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
 
Als acclamatie, antwoord op de gebeden zingen we:  
Lied 368e God in de hemelen, zie naar uw mensen, wijs ons de weg van 
het leven. 
 
Aandacht voor de collecte  

 
Slotlied: Hier op deze aarde (A.C. Bronswijk (M: lied 547)) 
Hier op deze aarde vol van mens’lijkheid  
loopt uw weg ten leven boven eeuwigheid. 
Kyrie eleison, ga ons mensen voor. 
Trek door de woestijnen uw vernieuwend spoor. 
 

Heel de last van leven draagt U in uw hart,  
deelt in de verscheurdheid en in onze smart. 
Kyrie eleison, ga ons mensen voor. 
Trek door de woestijnen uw vernieuwend spoor. 
 

Laten wij dan eten, om te kunnen gaan,  
brood voor hart en leven, dat ons bij wil staan. 
Kyrie eleison, ga ons mensen voor. 
Trek door de woestijnen uw vernieuwend spoor. 
 
Uitzending en zegen 
Lied 430 met voorzang 


