
 
Viering zondag 25 februari 2024 

    
Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk 

      te Rhenen 
 

 
 

Thema: Godsverlangen en de terugreis 
 
voorganger:  ds Bram Bregman 
muziek:   Rudolf van Tilborg en Gerdien Brunsveld 

 
 

Orgelspel 
  

Moment van verstilling 
 

Welkom en presentatie - van ds Bram Bregman door de ouderling van 

dienst 
 
Lied: 25: 2, 7           (staande) 
  
Bemoediging, groet en drempelgebed 
 
v. De Eeuwige zal bij u zijn! 
g. De Eeuwige zal u bewaren! 
 



v. Onze hulp is in de naam van die ENE 
g. Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v. die trouw blijft, telkens weer, 
g. en niet opgeeft wat hem voor ogen staat: 

    een wereld waar liefde woont.  
 

v: Eeuwige, wij staan hier voor U, 
    met ons geloof en onze twijfel, 
    met onze kracht en onze zwakheid, 
    met onze vreugde en ons verdriet. 
g: Heer, behoed ons, keer ons naar u toe 
    en schenk ons de adem van uw geest. Amen.       (we gaan zitten) 
 
Bij de schikking: 
‘Jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker.’  
(Jeremia 18:6) 
 

Volhouden en niet opgeven om het goede te doen. Trouw blijven aan de 
boodschap. De bol wordt met de opening naar boven op een terracotta pot 
geplaatst. Rond de bol komt een dunne krans van hederablad (klimop). Van 
onderaf wordt de bol iets groener door het toevoegen van groen mos 
tussen de schors. 
 

Trouw van God 
aan de aarde. 
Telkens opnieuw 

gecreëerd. 
Goed genoeg. 
 
Lied: 982:1 In de bloembol is de krokus 
           
Kyriegebed – lied: 997 
 
Muzikaal intermezzo (lied 773) 
 
Moment voor jong en oud 
 

Kinderlied: Veertig dagen (melodie lied 539) 

Veertig dagen duurt de reis 
naar het feest van Pasen. 
Ga de weg die God ons wijst, 
Hij brengt mensen samen. 
 

2 Als je goed naar mensen kijkt 
zie je iets bijzonders: 
in een mens komt God dichtbij, 
dat is echt een wonder! 



Inleiding op het thema 
 
Gebed om de heilige Geest  
 

Lezing: 1 Koningen 19: 1 – 15a 
 
Lied: 601: 1, 2. 
 
Lezing: Marcus 9: 1 - 10 
 
Lied: 834 
 
Preek – stilte – orgelspel  
 
Lied: 630: 1, 2, 4. 

 
Kinderen weer in ons midden 

 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
 
Aandacht voor de collecten 
 
Lied: 981 
 
Zegen 
 

Muziek 
 


