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Welkom door de ouderling van dienst 
 

We verstillen … 
 

Aanvangslied 280: 1,2,3 De vreugde voert ons naar dit huis 
                  (staande) 
Groet, bemoediging en drempelgebed 
 

v. De Eeuwige zal bij u zijn! 
G. DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN! 
 

v. Onze hulp is in de naam van die ENE 
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
v. die trouw blijft, telkens weer, 
G. EN NIET OPGEEFT WAT HEM VOOR OGEN STAAT: 
    EEN WERELD WAAR LIEFDE WOONT.  
 

v: Eeuwige, wij staan hier voor U, 
    met ons geloof en onze twijfel, 
    met onze kracht en onze zwakheid, 
    met onze vreugde en ons verdriet. 
G: HEER, BEHOED ONS, KEER ONS NAAR U TOE 
    EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST. AMEN. 

   (we gaan zitten) 
Kyriegebed: Kijken en luisteren en zingen 
 

Glorialied: 10.000 reasons – Matt Redman 
https://www.youtube.com/watch?v=DatYlBOuB4A  
 

Gebed van de zondag 
 

Moment voor jong en oud  
 

Kinderlied 935: Je hoeft niet bang te zijn 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DatYlBOuB4A


 
Lezing uit het Eerste Testament: Exodus 13:17-22 (Mozes) 
Zingen: Ik zal er zijn – Sela 

https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg  
 

Lezing uit het Tweede Testament: Handelingen 1:1-11 (Jezus) 
Lied 630: 1,2,3,4 Sta op! – Een morgen ongedacht 
 

Overweging  
 

Zingen: Love me when I don’t - Pentatonix 
https://www.youtube.com/watch?v=IbKkFnnxkEk  
 

When all my sanity's gone 
The demons are strong 
I put you through hell 

You know me too well 
And you bring me home 
'Cause you always know 
How to love me when I don't 
When I'm too hard on myself 
I don't ask for help 
When I'm not okay 
I push you away 
But you pull me close 
'Cause you always know 
How to love me when I don't 
I hear the voice in my head getting 
way too loud 
I got the weight of the world trying 
to take me down 
I'm out here walking the edge 
I lost my grip on reality that gets 
to me 
Your problems I got 'em 
No need to worry you won't hit the 
bottom 
So love me like you do 

When I forget how to 
When all my sanity's gone 
The demons are strong 
I put you through hell 
You know me too well 
And you bring me home 
 

'Cause you always know (you 
always know) 
How to love me when I don't 

When I'm too hard on myself 
I don't ask for help 
When I'm not okay 
I push you away 
But you pull me close 
'Cause you always know 
How to love me when I don't 
say it when I won't 
(Oh-oh) pray when I can't hope 
(Oh-oh) throw me the last rope 
Be there when I choke 
Love me when I don't 
You always pull back the waves 
when they're getting high 
Know how to soften the light 
'cause it hurts my eyes 
I can lose sight of myself 
You show me how to get back 
again to who I am 
Your problems, I'll stop them 
No need to worry, they'll all be 
forgotten 

So love me like you do (love me 
like you do) 
If I don't know how to… 
 

Kinderen weer in ons midden 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg
https://www.youtube.com/watch?v=IbKkFnnxkEk


We luisteren naar Anne Bosman: You say - Lauren Daigle 
 

I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough 
Every single lie that tells me I will never measure up 

Am I more than just the sum of every high and every low 
Remind me once again just who I am because I need to know 
Ooh-oh 

You say I am loved when I can't feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
And you say I am held when I am falling short 
And when I don't belong, oh You say I am Yours 
And I believe (I) 
Oh, I believe (I) 

What You say of me (I) 
I believe 

The only thing that matters now is everything You think of me 
In You I find my worth, in You I find my identity 
Ooh-oh 

What You say of me (I) 
I believe 
 

We gedenken: 
Cees van Viegen 22 september 1928 – 3 april 2024 

Na een moment van stilte zingen we; 

Lied 513: 1,4 God heeft het eerste woord 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
Als acclamatie, antwoord op de gebeden zingen we:  
Niet verdeeld maar samen 

 
 



Aandacht voor de collecte  
 

Slotlied: Laat de liefde bloeien (T: René van Loenen, M:lied 418) 
 

Vader, zegen ons dat wij mogen groeien 
in verbondenheid. Laat de liefde bloeien. 
Dan zult u er zijn, sterk en diep bewogen,  
licht in onze ogen, bron in de woestijn. 
 

Niemand heeft uw woord voor zichzelf gekregen. 
Niet voor ons alleen is uw rijke zegen. 
Ook in de woestijn baant u onze wegen,  
als wij zelf tot zegen voor de ander zijn. 
 

Waar uw wilt gebeurt, daar ontkiemt de vrede. 
Waar de waarheid bloeit wordt uw naam beleden. 

Christus is het zaad, vrede ons gegeven,  
hoop die ons doet leven zonder angst of haat. 
 

Vader, zegen ons dat wij mogen groeien  
in verbondenheid. Laat de liefde bloeien.  
Dan zult u er zijn, sterke en diep bewogen,  
licht in onze ogen, bron in de woestijn.  
 

Uitzending en zegen 
 

Toekomst vol van hoop – Sela  
https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20  

https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20

