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           Thema: Draag vruchten 
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Welkom door de ouderling van dienst 
 

We verstillen … 
 

Aanvangslied 280: 1,4,5,7 De vreugde voert ons naar dit huis  (staande) 
 

Groet, bemoediging en drempelgebed 
 

v. De Eeuwige zal bij u zijn! 
g. De Eeuwige zal u bewaren! 
 

v. Onze hulp is in de naam van die ENE 
g. Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v. die trouw blijft, telkens weer, 

g. En niet opgeeft wat Hem voor ogen staat: 
    Een wereld waar liefde woont.  
 

v: Eeuwige, wij staan hier voor U, 
    met ons geloof en onze twijfel, 
    met onze kracht en onze zwakheid, 
    met onze vreugde en ons verdriet. 
g: Heer, behoed ons, keer ons naar U toe 
    en schenk ons de adem van Uw Geest. Amen.          (we gaan zitten) 
 

Kyriegebed: Lied 368f als acclamatie;  
God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Glorialied Gezang 400 (Oude liedboek): 12,7,8 Geloofd, gezegend zijt Gij  
Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, halleluja, 
wij brengen U de lof en eer, halleluja. 

Wij willen nederig en klein, halleluja, 
de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

Lof zij U Heer om broeder vuur, halleluja, 
die ons verlicht in 't nacht'lijk uur, halleluja, 
die zo robuust en vrolijk is, halleluja, 
zo dapper in de duisternis, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

Geloofd om moeder aarde, Heer, halleluja, 
ons leven staat in haar beheer, halleluja, 

zij geeft ons vruchten zonder tal, halleluja, 
en bonte bloemen overal, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

Gebed van de zondag 
 

Moment voor jong en oud  
 

Kinderlied: Uw woord is een lamp voor mijn voet (Geroepen om te zingen) 

 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Deuteronomium 4:32-40 
Zingen Psalm 119: 40 en 65 Uw woord is als een lamp, een helder licht 
 

Lezing uit het Tweede Testament: Johannes 15:1-8 
Lied 656: 1,2,3 Ik ben de wijnstok 
 

Overweging  
 

Lied 542: 1,2,3,4  God roept de mens op weg te gaan 
(T: Henk Jongerius, deze priester-dichter overleed 23 april 2024) 
 

Kinderen weer in ons midden 



 

Lied 783: 1 en 3 Voor mij is geluk 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
Als acclamatie, antwoord op de gebeden zingen we: Lied 367e; 
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

Aandacht voor de collecte  
 

Slotlied: Ik droom: een nieuwe wereld (T: André F. Troost, M: Lied 713) 

Ik droom: een nieuwe wereld,  
een land vol wuivend graan,   
rivieren vol van vrede  
– mag ik daar binnengaan?  
Ik zie een stad met straten  
vol zonlicht, glanzend goud,  
en in de lichte straten  
weer mensen, jong en oud:  
 

ze dansen en ze lachen,  
ze zingen dat het schalt  
– ze dragen duizend vlaggen  
en geen soldaat die valt. 
Ik droom: een nieuwe wereld, 
geen wapens, geen geweld, 
geen bommen, geen granaten, 
geen mens die schreeuwt of scheldt; 
 

geen angst meer en geen tranen, 
geen pijn, geen woede meer, 
een stad met groene lanen - 
gebroken elk geweer. 
Mijn hemel, laat die komen, 
die dag, die dageraad, 
maak waar, waar wij van dromen: 
dat liefde leven laat!  
 

Uitzending en zegen 
 

Lied 708: 1 en 6 Wilhelmus van Nassouwe 
 
 
 
 
 
 
 
 


