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Adem om van U te zingen

God, ik adem om van U te zingen
Alle dagen zing ik, dank op dank
Groter bent U, dan in duizend levens
een mens bevatten kan

Wat U doet, gaat elke taal te boven
Maar erover zwijgen wil ik niet

Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen
Uw goedheid met dit lied, dit lied

Hij vergeeft, Hij vergeeft

Veegt weg wat wij verkeerd doen.
In zijn liefde blijft Hij dichtbij
Dichtbij al zijn mensen

Dichtbij alles wat Hij leven gaf

Al wat adem kreeg en
levenskrachten

Dankt U dat het U als koning kent
Laten alle landen van de aarde
Beseffen wie U bent

Woord van welkom

Begroeting en gebed

Heer, U bent welkom

We zijn hier bij elkaar

om de koning te ontmoeten.
Wij zijn hier bij elkaar

om te eren onze Heer.

We zijn hier bij elkaar

om te vieren dat hij goed is.
En wij prijzen en aanbidden
Hem.

Jezus, onze Heer.

En als iemand valt of door het leven
Kromgebogen wordt, dan helpt de
Heer

Alle mensen die Hem kennen, weten
God is er altijd weer, steeds weer

Wat Hij doet, wat Hij doet

Toont ons zijn grote liefde

Roep Hem, roep maar: Hij zal er zijn
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je
Pak zijn hand, dan val je niet

Van zijn liefde zal ik blijven zingen
Alle dagen zing ik Hem mijn dank
God, ik adem om van U te zingen
Ik zing mijn leven lang

Wat Hij doet, wat Hij doet

Toont ons zijn grote liefde

Roep Hem, roep maar: Hij zal er zijn
Hij geeft antwoord, Hij beschermt je
Pak zijn hand, dan val je niet



Refrein:

Heer u bent welkom, welkom.
U bent welkom, grote Koning.
Wij heffen onze handen op.
Naar de God van alle eeuwen.
Heer u bent welkom, welkom.
U bent welkom, zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U.
U bent welkom in ons midden.

It is well with my soul
Our scars are a sign
Of grace in our lives

Oh Father, how You brought us through
When deep were the wounds

And dark was the night

The promise of Your love You proved

Now every battle still to come
Let this be our song

Refrain 1

It is well (It is well)

With my soul (With my soul)
Itis well, it is well with my soul

Weeping may come

Remain for a night

But joy will paint the morning sky
You're there in the fast

You're there in the feast

Your faithfulness will always shine

Now every blessing still to come
Let this be our song

Refrein 1



Refrein 2

| trust Your ways (I trust Your ways)

| trust Your Name (I trust Your Name)
Itis well, it is well with my soul

You lead us through battles (You lead us through battles)
You lead us to blessing (You lead us to blessing)

And You make us fruitful (And You make us fruitful)

In the land of our suffering, God

Itis well, it is well with my soul

Refrein 1, 2, 1, 2

Kindermoment — Heer U kent mij als geen ander
(kindernevendienst voor groep 1t/m 6)

Heer, U kent mij als geen ander,

U weet of ik zit of sta.

En U kent ook mijn gedachten

voordat ik iets zeggen ga.

Dat U mij zo heel goed kent Heer,

daar snap ik dus echt niks van.

t' Is een wonder boven wonder,

dat ik niet begrijpen kan.

Want U bent altijd bij mij

en altijd om mij heen.

U legt uw handen op mij

en laat mij nooit alleen. (2x)

Ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan,
overal zult U mij leiden,

U zult altijd naast mij staan.

En U maakte heel mijn lichaam,
telde ook nog al mijn haar.
Nee, dit kan ik ook niet vatten,
het is mij te wonderbaar.

Schriftlezing — Handelingen 2: 41-47, Mattheus 28:19-20



Build your kingdom here
Couplet 1

Come set Your rule and reign

In our hearts again

Increase in us we pray

Unveil why we're made

Come set our hearts ablaze with hope
Like wildfire in our very souls
Holy Spirit, come invade us now
We are Your Church

And we need Your power

In us

Couplet 2

We seek Your kingdom first

We hunger and we thirst

Refuse to waste our lives

For You're our joy and prize

To see the captive hearts released
The hurt, the sick, the poor at peace
We lay down our lives for Heaven's cause
We are Your church

And we pray revive

This earth (we're prayin' for revival)

Refrein

Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
We pray

Unleash Your kingdom's power
Reaching the near and far
No force of hell can stop



Your beauty changing hearts

You made us for much more than this
Awake the kingdom seed in us

Fill us with the strength and love of Christ
We are Your church

Oh, and we are the hope

On earth

Refrein

Verkondiging

Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein

Breng ons samen, één in uw naam.
leder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,

als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.



Refrein

Wij belijden één geloof en één Heer;
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons éénl!

Zegekroon

U zult altijd voor ons strijden

U hebt steeds uw trouw getoond
Deze waarheid is mijn blijdschap
Heer, U draagt de zegekroon

U, mijn helper en beschermer

U, mijn redder en mijn vriend
Uw genade is mijn adem en mijn
lied

Waar uw grootheid wordt
bezongen

Wil ik knielen voor uw troon
Waar U bent, verstilt de onrust
Want U draagt de zegekroon
Vul dit huis nu met uw glorie

Vul ons hart met heilig vuur

Uw genade is mijn adem en mijn
lied

Refrein

Halleluja!

Jezus overwon

Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon

Mededelingen
Gebed

The power of Your love

U zult altijd voor ons pleiten

U zocht door tot U ons vond

En geen macht kan U bestrijden
Want U draagt de zegekroon

U bent Jezus, de Messias

Die de wereld redding biedt

Uw genade is mijn adem en mijn
lied

Refrein

Elke muur wordt neergehaald)

leder bolwerk afgebroken ) 4X
U draagt de zegekroon )
U overwon, U overwon! )

Aan het kruis leek U verslagen
Maar U hebt de dood onttroond
Zelfs het graf kon U niet houden
Want U draagt de zegekroon



Lord | come to You

Let my heart be changed, renewed
Flowing from the grace

That I've found in You

Lord I've come to know

The weaknesses | see in me

Will be stripped away

By the power of Your love

Refrein

Hold me close

Let Your love surround me
Bring me near

Draw me to Your side

And as | wait

I'll rise up like the eagle
And | will soar with You
Your Spirit leads me on

In the power of Your love

Lord unveil my eyes

Let me see You face to face
The knowledge of Your love
As You live in me

Lord renew my mind

As Your will unfolds in my life
In living every day

By the power of Your love

Refrein 2x

Heenzending en zegen

Fijn dat je er was!

De volgende jongerendienst is zondag 16 februari om 19 uur
Behoefte aan gesprek of gebed na deze dienst? Spreek iemand van
het jongerenpastoraat of de commissie aan voor een gesprek of
bel/app naar 0642712833 (Rianne).



